
 

Lentefair – Op zaterdag 12 april is er in de kerk weer de lentefair van 09:00 tot 
14:00 uur. We hebben deze fair mooie paasstukjes te koop, tulpen, lekkere kaas van 
kaaswinkel Dammers, en ons eigen Mennonieten brood. Ook kunt u een lekker 
kopje koffie of thee met een stukje taart nuttigen, of een verse warme wafel. 
Daarnaast hebben we mooie boeken, tweedehands kleding en speelgoed. En nog 
veel meer, laat u verrassen! Het vooraf bestelde paasbrood (te bestellen tot en met 
8 april via het online bestelformulier op de website) kan worden afgehaald. Het 
belooft een gezellige dag te worden, u bent van harte welkom! De opbrengt van 
deze dag zal deels ten goede komen aan Mercy Ships en het jeugdwerk van onze 
kerk. Myrthe Nagtegaal vertrekt in april om te gaan werken als third engineer op de 
Global Mercy! 
 
Inleveren spullen Lentefair – Zaterdag 5 april staan wij voor u klaar in hal van de 
kerk. Graag ontvangen wij mooie, schone en bruikbare spullen voor de verkoop op 
de lentefair van 12 april. Grote items (zoals meubels) kunnen we helaas niet 
aannemen. Inleveren is van 09:30 uur tot 11:30 uur. Voor vragen kunt u terecht bij 
Heike, Lina of Kommy 
 
Kinderwerk – Paasproject: Het leven wint! 3e zondag, thema: De woestijn wordt 
als een bloeiende tuin. Deze zondag staat Jesaja 35-1-10 centraal. God belooft aan 
het volk van Israël dat er een nieuwe tijd zal komen. Dan zullen er in de woestijn 
bloemen bloeien en bomen groeien, zoals in een prachtige tuin. In die tijd zal er 
vrede zijn; angst en verdriet zullen verdwijnen. In het boekje voor thuis is blz. 15 t/m 
18 aan de beurt. 
 
Gebedspunten Zendingsproject Oekraïne – vanuit onze verbondenheid met 
pioniersgemeente De Ark in Kyiv graag uw gebed voor: 
● Voor dominee Serghei, Nastia en Stephania willen heel graag weer samen zijn als 

gezin. Ze hopen dat God hun leven leidt dat ze deze zomer weer samen kunnen 
zijn. Hier worden stappen in gezet, deze week kwam de mogelijkheid voor een 
kleine woonruimte. 

● Voorbereiden van de doopdienst, de Pasen, en het onderwijs daar over. 
● Mensen bereiken met evangeliseren d.m.v. voedselpakketten. Mensen van 

buiten de kerk worden uitgenodigd in de kerk om een voedselpakket te 
ontvangen, daarbij wordt er geluisterd naar elkaars verhalen. Zo wordt met 
liefde en vertellen van het Evangelie de voedselpakketten gegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MmtRPu6tLUymG5_VoW8xeM3aoivGIyZCpHiaGnZAc0BUNjJSVzRSNURKQ0JGQ0FIUEtMWEdQUDhLSi4u
https://www.mercyships.nl/vrijwilligershandboek/wat-doet-mercy-ships/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAlbW-BhCMARIsADnwasrKt7gEybTXs1CqYUQrqlh4OnILET2yst3bHUNXC3JHiBRt6PoKTbUaAlLfEALw_wcB


OPROEP GROTE BUITENSCHOONMAAK VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 APRIL -  
Beste Gemeenteleden en Vrienden, Hierbij vragen wij uw medewerking voor een 
grote buiten schoonmaak van ons Kerkgebouw en Bijgebouwen. We willen dit 
uitvoeren op vrijdagmiddag 4 april en zaterdag morgen 5 april. Het gaat om het 
schoonmaken en afnemen van kozijnen, dakranden en goten en het zemen van de 
glaspartijen. Het hoge werk doen we met een hoogwerker, het lagere werk met een 
trapje. Het is handig om te weten op wie we kunnen rekenen, noteert u daarom 
a.u.b. uw naam op de intekenlijst in de hal, of meldt u aan op 3248xb7@hetnet.nl  
Mogen we op uw medewerking rekenen? Taakgroep Facilitair 
 
Doop, belijdenis en toetreden tot de gemeente – In juni hopen we in de gemeente 
een doopdienst te houden, waarmee gelovigen niet alleen hun christelijk geloof 
belijden maar ook toegevoegd worden aan de gemeente. Ter voorbereiding op deze 
geloofsstap is er een zestal avonden ter toerusting. Daarin komen aan bod de 
gelovigendoop en andere onderwerpen die van belang zijn voor het deel uitmaken 
van de kerk van Jezus Christus en de Doopsgezinde geloofsgemeenschap. De 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp staat met overtuiging in de traditie van doop op 
belijdenis. We zijn tegelijkertijd een open gemeenschap die ook ruimte geeft aan 
mensen, die in een andere kerkelijke traditie als kind gedoopt zijn, om door de weg 
van belijdenis van geloof aan de gemeente toegevoegd te worden. De 
toerustingsavonden bevelen wij van harte aan voor ieder die in overweging heeft 
zich te laten dopen en/of zich als lid te willen verbinden aan de gemeente. Ook voor 
wie zich nog afvraagt of dit een goede stap zou zijn. Het is de bedoeling te starten op 
vrijdag 11 of 25 april. We beginnen dan wat vroeger met een gezamenlijke maaltijd. 
De overige avonden worden nog ingepland. Die informatie kun u snel tegemoet 
zien. Voor eventuele vragen, of wanneer u zich aan wilt melden, kunt u bellen of een 
bericht sturen naar zuster Carla Tuk (0628956210) of broeder Edwin Voogd 
(0651398240). 
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