Oudejaarsdag

“Zoeken en roepen”

Aanvang: 18.30 uur
Spreker: Br. W. Nijhof
Kerkenraadslid: Edwin Voogd

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM/
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

In deze dienst gaat voor br. W. Nijhof uit Berkenwoude.

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PSOB 90:1,9

Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.
Eer berg en rots uit niet geboren waren,

Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren,

Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,

Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

Laat Uw gena ons met haar troost verrijken,

En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,

Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken;
Uw liefd’, Uw macht behoed' ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;

Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd"

Votum

Zingen: OPW 464

Wees stil voor het aangezicht van God, want heiligis de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God, want heiligis de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Avondgebed



Zingen: OPW 136

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Schriftlezing: Jesaja 55 (HSV)

Zingen: JDH 154

Stilte over alle landen in deze nacht.

Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.

Welke zonden wij bedreven, wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen in deze nacht.

Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.

God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.

Verkondiging

Zingen: DNP 103:1,3,4

Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.

Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.

Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.

Hij is het die van ziekte je geneest.

De HEER blijft ons met liefde overladen.
Bewogen is zijn hart en vol genade.

Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij.
Hij laat ons niet voor elke zonde boeten,
straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.
Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.



De HEER is goed voor wie in Hem geloven;
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.

Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.

Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

Dankgebed en Voorbeden

Zingen: DGO 29

Ik voel de winden Gods vandaag; Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim, maar 'k hijs 't en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast reist in mijn scheepje mee.

Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan, op wilde, hoge zee!

De tranen, die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!

O, laat mij nooit vergeten, Heer Hoe Gij Uw liefde toont.

Doe mij bedenken, hoe Gij wreed met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag en weer mijn zeilen hijs,

Nu 'k voel de winden Gods vandaag... leid Gij mij op mijn reis!

Zegen

Zingen: NLB 415:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owv.. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.




