Nieuwjaarsdag

“Viering Avondmaal”

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. A.P. Davelaar
Kerkenraadslid: Steven van Kooten

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

In deze dienst gaat voor ds. A.P. Davelaar, PKN predikant in de Oude Kerk Charlois.
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: PS 149:1

Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep; Israél, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

Votum en Groet
Morgengebed

Zingen: NLB 489:1,2

Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan,

een mensenkind voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe aan wat gij ziet:

hoe 't woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, Hij openbaarde in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde en alle vlees aanschouwt het heil.
Schriftlezing: Lukas 2:21, Handelingen 4:8-12 (NBV21)
Zingen:NLB 512:1,2,6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naamin 't oor,

uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

Verkondiging
Inleiding en nodiging Heilig Avondmaal

Bidden



Zingen: NLB 377:1,24,5
Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij - o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid - o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - o Lam van God, ik kom.

Eten van het brood en drinken uit de beker

Zingen: OPW 461
Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven,
want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven,
want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.



Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

Dankgebed en Voorbeden

Slotzang: PSOB 68:10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owvw. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.




