
Dank!

De bus wordt steeds meer een fenomeen op het eiland. Afgelopen
vrijdag vierden we met het team ons 3 jarig jubileum. Wat is het mooi
om te zien hoe God onze inspanningen zegent in de inmiddels 5 dorpen
waar we in onze bus vele jongeren ontmoeten. 
Wekelijks mogen we vele (soms zeer) schrijnende verhalen van jongeren
aanhoren. We mogen jongeren aan het denken zetten met onze
prikkelende vragen. Sommige jongeren ervaren voor het eerst hoe het is
dat er iemand voor ze bid of krijgen hun eerste bijbel. 
Daarnaast zien we een aantal jongeren ook buiten de bus om met ons
buddy project en doen we nog meer, maar daarover later meer in onze
nieuwsbrief.

We blijven ook dromen over Ouddorp als
standplaats van de bus. We geloven dat dit 
op Gods timing zal gebeuren. Wordt jij nou
enthousiast van wat je van ons werk hoort en
zou je willen onderzoeken of het bemannen 
van de bus iets voor jou is? Neem dan contact
op met Ariette (0616046522) om in te plannen 
dat je een keer mee draait in een van de dorpen 
waar we al staan!

Super bedankt voor jouw betrokkenheid!
Hartelijke high five, Gersom Westerkamp 
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