Zondag 27-10-2024
22e zondag na Trinitatis

Weekbrief

Ochtenddienst 11.05 uur
Br. B. Soeteman
“Volgende liefde”

Avonddienst 18.30 uur
Ds. H. Bleeker
“Wie is er het grootste?”

Alle diensten worden uitgezonden via omroep Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM /
Kabel 105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Orde van dienst

Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten

Inleidende muziek

Inleidend lied: OPW 849

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Kinderlied: KIND 214
Kinderen naar kleuter- en kinderdienst
De kinderen uit groep 7 & 8 en de
jongeren blijven in de kerkdienst

Getuigenis

Zingen: Medley PS 23

Morgengebed

Zingen: SELAO9 11

Schriftlezing: Psalm 23
Johannes 21:15-17 (BB)

Zingen: Amazing Grace

Verkondiging

Zingen: OPW 347

Dankgebed en Voorbeden

Zingen: PS 68

Afsluiting

Zegen

Muziek na de dienst

Collecte (bij de uitgang)

Digitale collecte:

Avonddienst
Kerkenraadslid: Ben Scholten

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 150:1,2
Votum en groet

Zingen: GEZ 477:1,2
Avondgebed

Zingen: GEZ 328:1
Schriftlezing: Matthels 18:1-5 (NBV)
Zingen: GEZ 328:2
Verkondiging

Zingen: OPW 369
Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: OPW 277
Zegen

Muziek na de dienst
Collecte (bij de uitgang)

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owvw. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

“Want wij hebben niets op de wereld meegebracht;
wij kunnen er ook niets uit medenemen.”



Agenda

Zondag 27 oktober Woensdag 30 oktober

11.05 uur Br. B. Soeteman Donderdag 31 oktober

18.30 uur Ds. H. Bleeker Vrijdag 01 november
Maandag 28 oktober Zaterdag 02 november

13.00 uur Gebedsgroep Zondag 03 november

Dinsdag 29 oktober 09.30 uur Mw. Ds. D. Hoekstra
09.00 uur Open Kerk 18.30 uur Br. H. Pollema

19.30 uur Gospelkoor

Gebed gevraagd voor:
Zr.S.J. Bijloo - van der Kooij
Zr.T.van Erkelens

Zr.R. Papavoine
Zr.C.Redert

Zr. J.van Soest - Westdijk

Jarig 28-10 - Br. L. van Wijk

Vandaag 27-10 - In de Samendienst gaat voor br. Bernd Soeteman, hij studeert
theologie aan de CHE en in de avonddienst ds. H. Bleeker van de Kerk van de
Nazarener in de Hoeksche Waard.

Bidders gevraagd - Heeft u ook gehoord/ meegedaan aan de gebedsmarathon? En
heeft u de oproepen in de preken gehoord over het belang van bidden? Dan vragen
we u om mee te komen bidden. Ook als u de oproepen heeft gemist, welkom! Elke
maandagmiddag om 13u in de kerk bidden we trouw met een kleine groep. Welkom
om mee te bidden voor de gemeente en ons dorp/ het eiland waar we wonen. En
wat de Here ons op het hart legt. Namens de gebedsgroep,

Anneke Akershoek

Onderwijsavond - Donderdagavond 31 oktober komt spreekster Elles van Dijk een
onderwijsavond geven over de Heilige Geest. Elles is teamleider bij Agapé.

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Er is koffie en thee. De avond is vrij
toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Ringdag 2025 - Zet de datum vast in uw/ in jouw agenda, zondag 19 januari 2025 is
de Ringdag in Rotterdam, in de voormalige vermaning aan de Noord Molenwerf
nr.3. Het jaarthema is: “zien, soms even”. Meer informatie volgt en/of is al te vinden
op de website van de Ring: https://ringzuidwest.doopsgezind.nl

Actie Schoenendoos - Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om ook een
schoenendoos te vullen? Het kan nog! Er liggen folders in de hal om mee te nemen.
Leest u deze goed door. Inleveren kan tot 26 november. (zie inlegvel voor verdere info)


https://ringzuidwest.doopsgezind.nl/

Alpha Cursus - |.v.m. te weinig aanmeldingen voor de Alpha cursus, wordt deze
uitgesteld. We starten 12 november met een introductieavond. Voor eten en
drinken wordt gezorgd. Van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Gebedspunten Zendingsproject Oekraine - Deze week delen we met het oog op
uw gebed een bericht dat we mochten ontvangen uit pioniersgemeente Ark in Kyiv.
Vorige week stond de dienst daar in het teken van “Thanksgiving day”, oftewel
dankdag. U ziet er ook foto’s van op de beamer. Het bericht luidt: Zelfs midden in
verdriet en lijden hebben we redenen om God dankbaar te zijn! Vandaag hebben we
in onze kerk getuigenissen gehoord van Gods trouw en bescherming. Onze harten
zijn vol dankbaarheid voor al Zijn zegeningen! "Dank voor alles, want dit is Gods
wil voor u in Jezus Christus." 1 Tess. 5:18

Soep & Menniste brood - Vandaag na de Samendienst bent u weer hartelijk
welkom om te genieten van soep en brood. Zoals steeds, is het brood gebakken van
ons eigen ‘doopsgezinde graan’ (Turkey Red Wheat). Het graanproject is gestart in
2020, in de aanloop naar de viering van ons 400-jarig jubileum. Sindsdien hebben
vele mensen Menniste bréod gekocht en meel gekocht om zelf mee te bakken. Op
de herfstfair van vorige week was de verkoop van het ambachtelijke brood van onze
eigen lokaal geteelde tarwe wederom een succes. En het graanproject ontwikkelt
zich nog steeds verder! Zo is ons zendingsproject, de ondersteuning van de Ark
gemeente in Kyiv, eruit voorgekomen. Dat is begonnen met het transport van
kilozakken meel van Ouddorps Turkey Red Wheat, voor in hulppakketten die de
kerk daar uitdeelt. Afgelopen zomer stond de oertarwe in Polen te groeien op de
akkers rond een historische doperse boerderij. Het zaaigoed was afkomstig uit
Nederland. Deze reis naar het oosten is een volgende stap in de lange geschiedenis
van het oude graan, dat vanwege migratie werd meegenomen naar andere oorden
en nu steeds verder terugkeert naar waar onze doperse voorouders het eeuwen
geleden al verbouwden. Het is bijzonder dat in dit wereldwijde verhaal, wij als
Ouddorpse doopsgezinden ook onze plaats hebben.

Containers met medische goederen voor ziekhuis Hope in Guinee zijn
vrijgegeven - Afgelopen winter waren vanuit onze Gemeente Dien Krijgsman en
Jenny van Dijke in het zendingsziekenhuis Hope in Guinee. Er is meerdere keren
geschreven dat twee containers met medische goederen en apparaten vast stonden
op een haventerrein in de hoofdstad Conakry. Er werd geen toestemming van de
overheid gegeven om de containers naar het ziekenhuis te vervoeren. De leiding
van het ziekenhuis wilde vanuit hun geloof geen steekpenningen betalen. Nu is het
bericht gekomen dat de containers vrij zijn gegeven. Hier zijn alle mensen rondom
het ziekenhuis heel dankbaar voor. Alle volhoudende bidders hartelijk dank! De
containers gaan de komende dagen per vrachtwagen naar het ziekenhuis in Oost
Guinee.



Ochtenddienst

Opwekking 849

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;
Dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,

Als ik weer slapen ga,

Zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.

Heer, ik ken U als een Vader,

Ik ken U als een vriend.

Ik leeft met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.



Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.

Ja, ik zing van de goedheid van God.

Kinderopwekking 214

Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.

Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.

In uw huis is liefde,

in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,

in uw huis wil ik zijn.

Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
U maakt Uzelf bekend.

In uw huis is liefde,

in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,

in uw huis wil ik zijn.

In uw huis is liefde,

in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
inuw huis....... wil ik zijn.



Psalm 23 Medley

Sela, Mijn Herder

De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

God is mijn herder:3 (zie Opwekking 790)
Al moet ik door een donker dal

Ook dan vrees ik de boze niet

Want U bent bij mij en Uw stok en staf
Vertroosten mij steeds opnieuw

Refrein

Heer, ik vertrouw op U alleen

Heer, ik vertrouw op U alleen

Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Opwekking 121:3

Gij zalft mijn hoofd met olie

Mijn beker vloeit over

Ja, heil en goedertierenheid

zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Gezang 184:5 De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde m’ altijd.



SELA09 11

Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden;
al zucht mijn hart al veel te lang,
mijn God zal mijn gebeden horen.

Al is de hemel zwijgzaam en stil,

U geeft me kracht om vol te houden.
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt,
dan nog blijf ik op U vertrouwen.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.

U geeft wonderlijke kracht

en vrede diep van binnen.

Ook in mijn verdriet

vindt mijn lied een weg naar U.

Al is het wonder waar ik op hoop,
waar ik om bid, nog uitgebleven,

toch vind ik troost in dit geloof:

mijn naam staat in het boek van leven.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.

U geeft wonderlijke kracht

en vrede diep van binnen.

Ook in mijn verdriet

vindt mijn lied een weg naar U.

Trouwe God die mij ziet, sterke God die mij redt,

een gebroken hart veracht U niet. Elke zucht is een lied,
elke traan een gebed. U hoort mijn klacht,

U hoort mijn lied.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.

U geeft wonderlijke kracht

en vrede diep van binnen.

Ook in mijn verdriet

vindt mijn lied een weg naar U.

Juist in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.



Amazing Grace

Amazing grace! How sweet the sound
that saved a wretch like me!

| once was lost, but now am found,
was blind, but now | see.

"Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved.

How precious did that grace appear

the hour | first believed!

Through many dangers, toils and snares,
| have already come;

'Tis grace hath brought me safe thus far,
and grace will lead me home.

When we've been there ten thousand
years,

bright shining as the sun,

we've no less days to sing God’s praise

than when we'd first begun.

Opwekking 347

Geweldige genade! Wat is het mooi

dat een wrak zoals ik gered ben!

Ooit was ik verloren, nu ben ik gevonden,
was blind, maar nu zie ik.

Genade leerde mijn hart te vrezen

En genade heeft mij van angst verlost
Hoe kostbaar was die genade

toen ik voor het eerst geloofde!

Door veel gevaren, zwoegen en vallen,
ben ik al heengekomen

Genade heeft me zo ver gebracht

en genade brengt me thuis.

Als we er tienduizend jaar zijn

helder schijnend als de zon

hebben we net zoveel dagen om God te
prijzen

dan toen we ermee begonnen.

Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x)
Naam aller Namen, Naam aller Namen.

Ik geloof in God de Trooster,

gaven van de Hei'lge Geest.

Die Gods Woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.

Als Hij komt met macht en luister,
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,

elke tong belijdt Zijn Naam.

Jezus, U bent Heer, U bent Heer (4x)
Naam aller namen, Naam aller namen.



Psalm 68 God van heil (Psalm Project)

Loof God de Heer met diep ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag

Met al zijn gunstbewijzen

Met al zijn gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid

Wie zou die hoogste majesteit
Dan niet met eerbied prijzen
Dan niet met eerbied prijzen

Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons eeuwig zalig leven

Hij kan en wil en zal in nood

Zelfs bij het nad’ren van de dood
Volkomen uitkomst geven
Volkomen uitkomst geven

Die God is ons en God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons eeuwig zalig leven

Hij kan en wil en zal in nood

Zelfs bij het nad’ren van de dood
Volkomen uitkomst geven
Volkomen uitkomst geven
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Avonddienst

PS 150:1

Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

PS 150:2

Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

LDK 477:1

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

LDK 477:2

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

LDK 328:1

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.
Laatin 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

LDK 328:2

Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

OPW 369:Refrein:

Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon;

dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.
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Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Refrein:

Door uw genade, Vader,

mogen wij hier binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid

en dankzij uw Zoon;

dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.

Komen wij voor uw troon.

Komen wij voor uw troon.

Komen wij voor uw troon.

OPW 277

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader,

prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
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