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Dankdag 2024

‘Kijk niet naar wat je ontbreekt, kijk naar je hebt ontvangen! Zelfs in de moeilijkste tijden
onthoudt God ons het broodnodige niet. Bovenal hebben we een Vader in de hemel, die

ons wil voeden met brood voor het hart, voor eeuwig. Laten we Hem danken!’

Woensdag 6 november om 19.30 uur



Inleidend orgelspel

Welkom enmededelingen

Aanvangslied: Psalm 67:1

Votum enGroet

Zingen: Psalm 67:3

Inleiding op deDienst

Avondgebed (staande)

Zingen:KVDN123:1,3
Groot is uw trouw, o Heer, God onze Vader, en uw ontferming gaat nimmer voorbij!
Bij U geen schaduw of schijn van verand'ring, dezelfde in eeuwigheid, Vader, zijt Gij.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer; groot is uw trouw, OHeer; dagelijks nieuw is uwwond're gena!
Wat ik behoef, heeft uw handmij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga!

Zomer enwinter en voorjaar en oogsttijd, zon, maan en sterren, gezet in hun baan,
heel uwe schepping getuigt van uw trouw, Heer, die ons bewaart en leidt, heel ons bestaan.
(refrein)

Schriftlezing: Exodus 16:1-5, 13-20, 31-35

Zingen: Psalm 78:8,9,14

Verkondiging

Zingen: Lied 712 (Nieuwe Liedboek 2013)

Dankgebeden (staande)
Afgewisseldmet het zingen van Psalm 136:1,12,13

Slotzang: Lied 718:1,2,4 (Nieuwe Liedboek 2013)

Zegen

Offeranden:Bij de uitgang of digitaal


