Donderdag 9 mei 2024

Hemelvaartsdag

Ochtenddienst 10.00 uur
Br. T. Stortenbeker
“Geopende ogen zodat we zullen zien”

Kerkenraadslid: Ben Scholten

Alle diensten worden uitgezonden via Archipel (RTV SLOGO - 105.6 FM / Kabel
105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.
klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl


https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen (door kerkenraadslid)

Aanvangslied: WK 81:1,2,3
WK 81:1

Een grote hogepriester

de hemel doorgegaan,

is voor de troon gaan staan
en offert al zijn liefde.

Hij heeft zichzelf gegeven,
Hij plengt zijn eigen bloed,;
gelooft het vast, houdt moed;
zijn dood belooft u leven!

WK 81:2

Hij is geen harde priester

die niet van zwakheid weet;

dit lam draagt al het leed

der wereld met zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,

in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.

WK 81:3

Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon -
God isom Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;

al wie zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd,

als Hij als priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

Votum en Groet

Zingen: NLB 985:1,2,3

NLB 985:1

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!



NLB 985:2

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,

machten en krachten, maak zijn naam bekend!

NLB 985:3

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Inleiding op de dienst

Zingen: OPW 359
De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer.

In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon.

Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer.

In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon.

Gebed

Schriftlezing: Genesis 2:1-7 NBV21

! Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het
sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen
enkele boom in de tuin mogen eten? 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,
antwoordde de vrouw, ® ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God
heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te
raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven! 4 ‘Jullie zullen helemaal niet
sterven, zei de slang. ° ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan
zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben
van goed en kwaad!. ¢ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk
uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar
wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan
haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. ” Toen gingen hun beiden de ogen
open en merkten ze dat ze naakt waren.



Zingen: OPW 237

Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer.

U bent hier, in ons midden, Heer, en onze lofprijs geeft U eer.

Als wij aanbidden, bouw uw troon, als wij aanbidden, bouw uw troon,
als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom, Heer Jezus en neem uw plaats.

Handelingen 1: 9-14

? En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een
wolk onttrok Hem aan hun ogen. 1° En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij
henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 1! die ook zeiden:
Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten
hemel hebt zien varen. ' Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg,
genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan. ** En
toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf
hielden: Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot en
Judas, de zoon van Jakobus. * Deze allen bleven eendrachtig volharden in het
gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Zingen: WK 191:1,2,3

WK 191:1

Vanaf een aardse heuveltop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.

Hij raakte los van plaats en tijd,
zijn handen zegenend gespreid,
zijn hoofd als vorst geheven.

WK 191:2

Er kwam een wolk, vol hemels licht,
en Hij verdween uit het gezicht,
terwijl wij bleven staren.

Was dit dan echt de laatste keer,
de laatste blik op onze Heer

na drie bewogen jaren?

WK 191:3

Het leek of Hij ons achterliet

als wezen, maar zo was het niet:

wij bleken koningszonen.

Goed was het dat Hij afscheid nam.

Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwam
voor altijd in ons wonen.



Verkondiging: ‘Geopende ogen zodat we zullen zien’

Zingen: OPW 187 (2x)

Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.
Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.
Open mijn hart, Heer,

opdat ik gehoorzaam.

Dankgebed en Voorbeden (staande)

Zingen: JDH 722:1,2,3

JDH 722:1

Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op Zijne troon.

Hoor, hoe het Hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing,

van Hem, Die voor u stierf.

En prijs Hem in all' eeuwigheén,
Die 't heil voor u verwierf.

JDH 722:1

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon,

all' overheid en macht.

Zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wond're pracht.

JDH 722:1

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal.
Van pool tot pool, van zee tot zee;
't Klinke over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom.

Wordt d' aarde weer een paradijs,
kom, Here Jezus! kom!



Offeranden

Digitale collecte:

U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,

NL 13 RABO 035 12 64 272 owvw. collectegelden,

via de GIVT-app of scan de QR-code hiernaast.

Slotzang: OPW 44:1,2,3
OPW 44:1

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

OPW 44:refrein

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja.

Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld

op Zich nam.

OPW 44:2

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

OPW 44:refrein

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja.

Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld

op Zich nam.



OPW 44:3

Hij doet ons dankbaar

schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst

een heerlijk vergezicht.

OPW 44:refrein

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja.

Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld

op Zich nam.

Zegen






